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Verbinding 

Nu de lockdown, in verband met de coronacrisis is 
verlengd, kunnen we nog steeds niet samenkomen 
om te vieren en elkaar ontmoeten bij de diverse 
activiteiten. Sinds de vierde advent is dat al niet meer 
mogelijk. Het was een teleurstelling dat we geen 
kerstmis konden vieren in onze kerk. Alles was 
voorbereid om er een groot feest van te maken. 
Helaas. Toch was het een goede beslissing van onze 
bisschoppen om onze kerken te sluiten. We staan als 
kerk midden in de samenleving en daarom zijn we 
solidair met allen die volop te maken hebben met de 
gevolgen van de coronacrisis. We delen in de zorg die 
mensen hebben om hun gezondheid en delen ook in 
de zorg die er is vanwege de economische gevolgen. 
Dit alles raakt ons zeer. Als christenen zijn we echter 
niet zonder hoop. We 
geloven dat er 
toekomst mogelijk is. 
Dat vierden we met 
Kerstmis en dat willen 
we voor ogen blijven 
houden. Een lichtpunt 
is uiteraard de 
vaccinatie die nu 
gaande is. Een 
lichtpunt is ook dat we 
op allerlei manieren 
proberen om met 
elkaar verbonden te 
blijven. We doen dat door een telefoontje, een appje, 
een kaartje, door online met elkaar te vergaderen. 
Kortom door om te zien naar elkaar. Deze maand 
begint ook de veertigdagentijd. Deze veertigdagentijd 
geeft ruimte om ons voor te bereiden door gebed, 
meer aandacht voor de heilige Schrift en bijzondere 
aandacht voor degene die minder hebben, op Pasen. 
Pasen vieren is vieren dat de dood, de duisternis niet 
het laatste woord heeft, maar vieren, delen in de 
verrijzenis van Jezus, de Christus. We horen het 
regelmatig zeggen: ‘er is licht aan het einde van de 
tunnel’. Dat licht mogen we tegemoet gaan, 

verbonden met elkaar, verbonden met God. Dat 
geloof wens ik ons allen toe. Een goede en 
verdiepende veertigdagentijd toegewenst. 

 

Wim van den Berg, rector 
 

Whatsappgroep 

Om met elkaar in verbinding te kunnen blijven 
hebben we een whatsappgroep gestart. Zo kunnen we 
elkaar toch een goede zondag toewensen als er 
bijvoorbeeld geen viering kan zijn in onze kerk 
vanwege bijvoorbeeld de lockdown. Maar ook kan 
een berichtje door de week aan elkaar er voor zorgen 
dat we ervaren dat we deel zijn van onze 
geloofsgemeenschap. U kunt zich hiervoor 
aanmelden door een whatsapp-berichtje te sturen aan 
rector Wim (06 250 168 39). Hij voegt u dan toe als 
deelnemer aan de groepsapp ‘Statie OKK Zeeland’. 
 

Kennismakingsbezoek bisschop 
Op zondag 14 februari zal onze aartsbisschop-elect 
Bernd Wallet met onze statie kennis komen maken.  
Hij zal dan voorgaan in de eucharistieviering en 
aansluitend met ons in gesprek gaan. U bent van harte 
hiervoor uitgenodigd. 
 

Actie Kerkbalans 2021 

Geef voor de kerk van morgen 
In de tweede helft van janauri zijn de 
kerkbalansbrieven verzonden. Hiermee wordt een 
oproep gedaan om de kerkbijdrage voor dit jaar over 
te maken. Dat kan jaarlijks maar uiteraard ook 
maandelijks. Mocht u geen brief hebben ontvangen 
maar toch mee willen doen dan kunt u uw 
kerkbijdrage overmaken op de bankrekening van 
onze statie o.v.v. ‘Kerkbijdrage’ (voor 
rekeningnummer zie onderaan deze nieuwsbrief).  
Waarvoor hartelijk dank! 
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Collectes 
Naast de collecte voor de eigen kerk hebben we ook 
onze uitgangscollectes nog.  

CitySeeds 

Op zondag 14 februari is de uitgangscollecte voor de 
Stichting Gemeenschapstuin “CitySeeds”. Dit is een 
non-profitorganisatie die door middel van het 

opzetten en 
onderhouden van een 
stadsland-bouwproject 
wil voorzien in gezond 
en vers voedsel. 
“CitySeeds” richt zich op 
die huishoudens waar 
gezonde verse groente en 
fruit geen 

vanzelfsprekendheid zijn vanwege armoede. Daarbij 
zet “CitySeeds” zich in om mensen die in armoede 
leven de gelegenheid te geven om als vrijwilliger mee 
te werken in het stadslandbouwproject. Hierdoor 
ontstaan kansen om kennis en vaardigheden te 
ontwikkelen en nieuwe kansen te creëren in de 
maatschappij. Website:  https://cityseeds-
middelburg.nl/ 

 

Vastenactie 

De vastenactie, georganiseerd door onze landelijke 
kerk, is dit jaar voor de Stichting Present. Stichting 
Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen 
in Nederland omzien naar elkaar. Daar wordt 
iedereen blij van! Om dit werk uit te bouwen heeft 
Present onze steun nodig. Daarom is onze 
Vastenactie 2021 voor hen bestemd. 

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben 
te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen 
worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij de 
mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in of vlakbij 
de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te 
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid 
of een sociaal isolement. Voor een dagdeel of voor 
langere tijd. Present werkt bij al haar projecten samen 
met organisaties in zorg, welzijn en wonen. Voor elk 
project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk 
altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de 
professionele zorg. Present vindt daarbij de 

ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo 
belangrijk als het klaren van de klus. 

Uw financiële bijdrage kan 
zoals gebruikelijk 
overgemaakt worden naar de 
bankrekening van onze Statie 
o.v.v. ‘Vastenactie’ (zie 

hieronder voor het bankrekeningnummer). Eveneens 
zal na iedere viering in de veertigdagentijd , dus vanaf 
zondag 28 februari, de deurcollecte hiervoor bestemd 
zijn.  

Het Collegiaal Bestuur hoopt van harte op uw steun 
voor deze Vastenactie 2021! Het ondersteunen van 
Present biedt de gelegenheid om de Ander te 
ontmoeten in de ander. Om onze naasten van dienst 
te zijn en om vanuit de Paasgedachte een steentje bij 
te dragen aan een nieuwe wending in het leven van 
mensen. 

 

Agenda/vieringen 

Zondag 14 februari 2021 

Eucharistieviering, zesde zondag na Epifanie 
(voorganger Mgr. Bernd Wallet) 

1e lezing 2 Koningen 5, 1-3 (4-8) 9-15b graduale 
psalm 32; 2e lezing 1 Korintiërs 9, 24-27; evangelie 
Marcus 1, 40-45 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur. 

Uitgangscollecte: City Seeds 

 

zondag 28 februari 2021 

Eucharistieviering, tweede zondag van de 
Veertigdagentijd 

1e lezing 1 Koningen 19, 9-18; graduale psalm 16; 2e 
lezing 2 Petrus 1, 16-21; evangelie Marcus 9, 2-10 

De viering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 te 
Middelburg en begint om 10:30 uur 

Uitgangscollecte: Vastenactie 
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Contact  

Rector Wim van den Berg 

tel.: 06 250 168 39 
e-mail: wim.vandenberg@okkn.nl 
 
Secretaris Oud-Katholiek Zeeland 
Myriam van der Linden-Bullens 
0032468328663 
secretaris@zeeland.okkn.nl 
 
Website 
http://zeeland.okkn.nl 
 
Facebook 
https:// www.facebook.com/Oud-Katholiek-
Zeeland 
 
Vieringen:  
Elke tweede en vierde zondag van de maand om 
10.30 uur   
 
Locatie:  
Ingang kerk: Zuidsingel 70, Middelburg 
 
Post: Bree 50a, 4331 ED Middelburg 
 
Rekeningnummer 

NL60 ABNA 0452370620 t.n.v. Oud-Katholiek 
Zeeland p/a Baandijk 23, 4537 SW Terneuzen 

 


